
 



“De enige manier om een vriend te krijgen, is er één te zijn!” 

 

Woordzoeker 
 

In deze woordzoeker kun je wel meer dan 20 keer het woord ‘RESPECT’ 

terugvinden. Streep ze allemaal door, en maak met de overgebleven letters een zin!  

 
 

R R E S P E C T C E P S E R 

T E E R E S P E C T R R I E 

C S S T C E P S E R E E T S 

E P S P G E E T N E G S C P 

P E R R E O T C T S E P E E 

S C E R E C L E C P I E P C 

E T S E R F T P E E T C S T 

R D P E E D A S P C C T E N 

E J E E S L E E S T E R R V 

S T C E P S E R E S P E C T 

P E T C E P S E R N S S T E 

E G E T C E P S E R E P V E 

C N V O T C E P S E R E O R 

T C E P S E R E S P E C T J 

E V R I E R E S P E C T N D 

R E S P E C T C E P S E R E 

T C E P S E R E S P E C T N 

 

Oplossing: _____________________________________________________________ 

 

In Johannes 15:9-17 geeft Jezus aan Zijn discipelen het gebod van de liefde. In 

één van deze verzen kom je de oplossing van de woordzoeker tegen!  

 
 

Nadenker – Je vrienden helpen, dat is niet zo moeilijk! Maar bij ‘het liefhebben van 

je naaste’ hoort zelfs je vijand… Je moet niet vragen wie je naaste is, maar voor 

wie jij de naaste kan zijn. Zo was de barmhartige Samaritaan de naaste voor de 

man die op de weg lag.  

 



Kleurplaat 

 

“Maar een zekere Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met 

innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande, verbond zijn wonden (…)” 

Lukas 10:25-37 



Lees je Bijbel 

Heb de vreemdeling lief! – Leviticus 19:32-37 
 Wie  worden er in vers 33-34 speciaal genoemd om lief te hebben? 
 Er komt een vluchtelingengezin bij jou in de straat wonen. Wat vraagt God van 
jou? 

 

De Samaritaanse vrouw – Johannes 4:1-42 
 

De Samaritaanse vrouw lijkt een beetje 

mensenschuw te zijn. Normaal gesproken 

gaat iedereen in de vroege ochtend water 

putten. Meestal moet je een stuk lopen, en 

als je dan ook nog eens een zware kruik 

water moet dragen, is dat erg zwaar. Dat 

wil je dus niet midden op de dag doen, als 

de zon op het felst is. Toch gaat de 

Samaritaanse vrouw midden op de dag 

water putten. Blijkbaar wil ze niet naar de 

put als haar dorpsgenoten daar ook zijn…  

Dat is ook niet zo vreemd, want deze vrouw 

zal min of meer zijn uitgestoten door haar 

stadsgenoten. Ze heeft immers al vijf 

mannen gehad. Op iemand met zo’n zondig 

leven moest wel een vloek liggen, dachten 

zij. Zo iemand kun je maar beter mijden. 

Des te wonderlijker is het dat Jezus precies 

met déze vrouw een gesprek begint! 

 

 En lees nu nog eens Johannes 4:28-30 en 39-42…  

Wat is er veranderd? Wat wil God jou hiermee leren?  
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